Wij geloven in een God van armen. (uit Zuid Amerika)

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
die leefde en werkte tussen de armen.
Machtig was Hij in woord en daad.
Hij kwam op voor de verdrukten,
verdedigde de zaak van zwakken.

Hij liep lans de wegen

en iedereen nodigde Hij uit

om voor elkaar te zorgen

en van elkaar te houden.

Hij stierf uit liefde voor zijn broeders,
voor hen gaf Hij zijn leven.

Wij geloven in Jezus en in wat Hij wilde,
een wereld van vrije mensen,
broederschap voor ieder van ons,

een stad zonder hongerige kinderen,
zonder beulen voor gevangenen,
zonder bedelaars op straat,

een stad zonder honger,

een stad zonder hoeren,

een wereld van vrede wil Hij.

Wij geloven in de verrezen Jezus,

die de weg is, de waarheid en het leven.
De aanwezigheid, die kracht geeft,
voorstuwt en moed geeft.

Wij geloven in Jezus, die ons opwekt,
en aanwezig is in onze broeder,
aanwezig is in de angst van de arbeider,
in de gekromde rug van de boer,

die aanwezig is in de strijd.

Wij geloven in Jezus,

de God van de armen,

en in Jezus, de hoop van de zwakke.

Wij geloven in Jezus

en in onze strijd om zijn rijk op te bouwen
van liefde en gerechtigheid, hier en nu.
Wij geloven in de Vader,

centrum van verzoening,

van gerechtigheid en vrede. Amen.



